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Tamils? 

Sri Lanka ligt net onder India en kent een 
tropisch klimaat. Het land telt 20,26 mil-

joen inwoners waarvan 75% Singalezen, 
11,2% Sri Lankese Tamils, 9,2% moslims en  
4,2% Indische Tamils. Honderd jaar geleden 
was de verhouding 65% Singalezen en 26% 
Tamils. 

De Singalese meerderheid is Boeddhistisch. 
De Tamils zijn voornamelijk hindoes, maar er 
zijn ook aanzienlijke groepen christenen. De 
groep Indische Tamils heeft betrekking op 
plantage-arbeiders die vooral in de theeplanta-
ges in de bergen in het centrum van Sri Lanka 
actief zijn. Ze werden door de Britse kolonisa-
toren naar Sri Lanka gebracht vanuit de Indi-
sche provincie Tamil Nadu om tegen erg slechte 
voorwaarden in moeilijke omstandigheden te 
werken. Pas tegen rond 1990 hadden de mees-
ten burgerrechten in Sri Lanka. De moslims 
spreken voornamelijk Tamil. 

De Tamilbevolking woont voornamelijk in het 
noorden en het oosten van het land. De hoofd-
stad Colombo (650.000 inwoners) is gemengd 
met 40% Singalezen, 30% Tamils en 25% 
moslims. 

Sri Lanka werd bezet door kolonisatoren uit 
Portugal, Nederland en Groot-Brittannië. Pas 
in 1815 was het volledige eiland in handen van 
de kolonisatoren, tegen dan de Britten. In 1948 
werd Ceylon/Sri Lanka onafhankelijk. 

Onder invloed van een sterke linkerzijde kende het land na de onafhankelijkheid een sterke scholing en 
goede levensstandaard met een reputatie inzake onderwijs en gezondheidszorg. Het analfabetisme is beperkt 
tot minder dan 2-3% van de bevolking. 

De belangrijkste economische sectoren zijn het toerisme, theeproductie, textiel en landbouw. 

De tegenstellingen tussen Singalezen en Tamils werden sterk in de hand gewerkt door de Britse kolonisato-
ren en werden nadien door het establishment gebruikt om het eigen sociale falen te verbergen. Vanaf begin 
jaren 1980 was er een openlijke burgeroorlog die in 2009 eindigde met een bloedbad waarin tienduizenden 
burgers het leven lieten. 

Over de wereld zijn er naar schatting 77 miljoen Tamils. Ze wonen onder meer in de Indische deelstaat 
Tamil Nadu, Sri Lanka, Maleisië, Singapore en een groot aantal vluchtelingen in West-Europa, Afrika en 
Noord-Amerika. In ons land zijn er enkele duizenden Tamils die vooral in Antwerpen wonen. 
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Bloedige geschiedenis

Als er in ons land Tamilvluchtelin-
gen uit Sri Lanka wonen, komt dit 

door de geschiedenis van onderdrukking, 
discriminatie en oorlog. In 2009 kwam er 
een einde aan 30 jaar burgeroorlog. Dat 
gebeurde met een bloedig offensief waar-
bij tienduizenden doden vielen, er wordt 
gesproken over 75.000 doden. 

Die burgeroorlog was het resultaat van de 
opeenstapeling van tekorten en een regime 
dat het falen op sociaal vlak verstopte achter 
een nationalistische politiek van verdeel-en-
heers. De Britse kolonisten waren dan wel 
verdwenen, de erfenis van verdelen om te 
heersen bleef meer dan ooit overeind. 

In 1977 kwam er een rechtse regering aan de macht met een hard neoliberaal programma. In 1980 was er een algeme-
ne staking waarin de linkse militanten van NSSP (Nieuwe Socialistische Partij, opgericht uit onvrede met de koers van 
de oude socialistische partij) een grote rol speelden. De regering deed beroep op nationalisten om de staking te breken 
en trad zelf ook bijzonder repressief op. De harde repressie maakte het moeilijk om een overwinning te bekomen. 

Het is in de nasleep hiervan dat in juli 1983 – ‘Black July’ - een maand van geweld plaats vond waar de arbeidersbe-
weging onvoldoende op kon antwoorden. Er waren aanslagen op Tamils en dat werd ondersteund door verschillende 
ministers. Tamils werden levend verbrand, winkels en huizen van Tamils werden verwoest. De regering maakte van 
de rellen gebruik om links te verbieden. Het geweld tegen de Tamils versterkte de burgeroorlog, het verbod van de 
linkerzijde maakte het moeilijk om te reageren. Onder de radicaliserende Tamils kon de guerrillagroep LTTE (Tamil 
Tijgers) een grotere aanhang uitbouwen. Tegelijk waren er naar schatting 150.000 vluchtelingen, waarvan er veel in 
Groot-Brittannië en Canada terecht kwamen. 

Doorheen de burgeroorlog waren er periodes van relatieve vrede en zelfs van vredesonderhandelingen en wapen-
stilstanden. Op het begin van deze eeuw nog kwam het tot een wapenstilstand waarbij er ook contact mogelijk werd 
tussen de bevolking in het zuiden en de Tamils in het noorden en het oosten van Sri Lanka. Dat gebeurde nadat zowat 
65.000 doden waren gevallen en miljarden werden uitgegeven aan de oorlog. De LTTE slaagde in in deze periode ech-
ter niet in om een brede beweging met democratische betrokkenheid van onderuit te vestigen. De militaire hiërarchie 
en methoden bleven overeind. 

In 2004 kwam er een belangrijk keerpunt met de tsunami die voor dood en vernieling zorgde in Sri Lanka. De enorme 
middelen voor de hulpoperaties werden door de regering en het establishment gebruikt om zichzelf te verrijken en een 
grotere economische machtsbasis uit te bouwen. De grootste schade werd aangericht in het oosten en het noorden van 
het land, maar de meeste hulp ging naar het zuiden. Tegelijk werd een chauvinistisch offensief gevoerd als voorberei-
ding op een militaire operatie om de Tamil bevolking vanaf 2006 af te slachten. 

De burgeroorlog werd in mei 2009 beëindigd met een heus bloedbad waarbij in de eindfase alleen naar schatting 
75.000 doden vielen. Het regime werd beschuldigd van oorlogsmisdaden, maar de internationale gemeenschap trad 
niet op om de economische banden met het land niet in gevaar te brengen. 

Verschrikkelijke beelden van oorlogsmisdaden verschenen ook in enkele documentaires van Channel 4. Deze docu-
mentaires kan je volledig online bekijken – maar het is niet voor gevoelige kijkers. 
http://tamilsolidariteit.wordpress.com/2011/06/15/schokkende-documentaire-op-channel-4/
http://tamilsolidariteit.wordpress.com/2012/03/18/opvolger-voor-controversiele-documentaire-over-oorlogsmisdaden-
in-sri-lanka/
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Wat doet Tamil Solidariteit ? 

Campagne voor asielrecht

Eind 2012 werd Thas, een activist van 
Tamil Solidariteit, opgepakt en in het 
gesloten asielcentrum van Steenokker-
zeel opgesloten met het oog op uitwij-
zing naar Sri Lanka. We voerden een 
campagne met onder meer een petitie 
en brieven van syndicalisten, politici,... 
We onderbouwden het dossier van 
Thas en uiteindelijk kon hij in ons land 
blijven. 

Doe mee! 
Wil je meer weten? We raden het boek ‘A history of 
resistance’ door Senan aan om meer te weten over wat 
er in Sri Lanka aan de hand is en om een idee te geven 
van welk antwoord wij daar tegenover plaatsen. 

Wil je meedoen? Geef je naam en contactgegevens op 
via e-mail: tamil@socialisme.be. Contacteer ons tele-
fonisch: 0485/40 07 80 (Geert) of  0466/243395 (Niran-
jan)

Steun ons financieel: BE69 0012 2603 9378 van LSP 
met mededeling ‘Tamil Solidariteit’

Ons organiseren als deel van de arbeidersbeweging in België

Tamils in ons land hebben het moeilijk om te overleven. Een degelijke job vinden, is niet gemakkelijk. Opko-

men voor een betere toekomst in België kan enkel door ons te organiseren als deel van de Belgische arbeiders-

beweging. Tamil Solidariteit is opgezet vanuit de Linkse Socialistische Partij (LSP) en benadrukt de noodzaak 

van betrokkenheid bij acties en campagnes op syndicaal en politiek vlak. We zijn aanwezig op vakbondsacties, 

stakersposten of betogingen. Met de steun van ABVV Horval Antwerpen proberen we een vakbondswerking 

onder Tamils uit te bouwen. 

Internationale solidariteit!

Begin juli 2015 organiseerden we samen met activisten van 
Kasjmiri en Koerdische afkomst een solidariteitsbetoging met de 
slachtoffers van de genocide in Birma. Daar worden de Rohingya 
vervolgd, er vielen duizenden doden en tienduizenden mensen 
gingen op de vlucht. We betoogden met een 100-tal door Antwer-
pen om dit drama bekend te maken.

Bloedbad niet vergeten!
Tamil Solidariteit probeert de tragische gebeur-
tenissen van de oorlog in Sri Lanka, maar ook de 
blijvende discriminatie en repressie, bekend te 
maken onder een breder publiek. We nemen deel 
aan de activiteiten van de gemeenschap om het 
bloedbad te herdenken, maar proberen dit ook 
buiten de Tamil gemeenschap bekend te maken. 
Bij de herdenking van het einde van de oorlog in 
2009 gaven we dit jaar met een groep collectief 
bloed aan het Rode Kruis. We herdenken niet al-
leen het verleden, maar willen iets doen voor de 
toekomst.  
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Tamil Solidariteit: voor de rechten van de arbeiders 
en alle onderdrukten in Sri Lanka

1. Een onafhankelijk onderzoek naar de oorlogsmisdaden

Voor een onderzoek door de bevolking met vertegenwoordigers die verantwoording verschuldigd zijn aan de 
werkende bevolking en de armen van alle gemeenschappen en door die gemeenschappen verkozen zijn. Bij 
dit onderzoek moeten waarnemers van de internationale vakbeweging en mensenrechtenorganisaties betrok-
ken worden. Enkel zo’n onderzoek kan volledig vrij zijn van de invloed van de Sri Lankese regering en de 
internationale medewerkers van deze regering. 

2.Terugtrekking van de troepen!

Voor het onmiddellijke einde van de militaire operaties in Sri Lanka. Terugtrekking van het leger uit alle 
Tamil gebieden. Stop het feit dat Tamils ‘verdwijnen’

3. Geen detentiekampen!

Voor de onmiddellijke sluiting van de militaire detentiekampen. Voor de verdeling van voedsel, onderdak en 
gezondheidsfaciliteiten onder de Tamil bevolking. Dit moet gebeuren onder de controle van de eigen verko-
zen vertegenwoordigers die steeds verantwoording verschuldigd zijn.

4. Geen roepee, geen kogel voor het regime in sri lanka

Voor de onmiddellijke stopzetting van de militaire en commerciële steun aan Sri Lanka door het Westerse 
imperialisme en door India, China, Pakistan, Israël, Iran, Japan en andere landen. Geen leningen van het 
IMF en andere instellingen. Steun aan acties zoals een arbeidersboycot van wapentransporten.

5. Democratische rechten voor iedereen!

Voor vrije meningsuiting en vrije media, vrijheid om zich te organiseren en het recht op vrije en eerlijke 
verkiezingen, voor het recht om te stemmen zonder bemoeienissen van bovenaf, voor het recht om bij ver-
kiezingen op te komen. Voor gelijke rechten voor iedereen, los van nationaliteit, religie, kaste of geslacht. 
Steun aan het werk van groepen zoals het Civil Monitoring Committee dat onderzoek doet naar ontvoerin-
gen, verdwijningen en buiten-gerechtelijke moorden.

6. Steun aan onafhankelijke vakbonden

Voor volledige vakbondsrechten los van iedere intimidatie of overheidstussenkomsten. Steun aan campagnes 
van onafhankelijke vakbonden voor arbeidersrechten, lonen en voorwaarden opdat alle arbeiders zich kun-
nen organiseren los van hun etnische, religieuze of andere onderscheiden. Alles wat ons verdeelt, verzwakt 
ons.

7. Verdedig het recht op zelfbeschikking!

Steun aan een massabeweging van Tamil-arbeiders en armen om zelf over de eigen toekomst te beslissen. 
Voor het erkennen van volledige gelijke rechten voor alle minderheden in alle gebieden.


